
                                                                          

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u vóór donderdag 18.00 uur mailen naar nieuwsbrief@pgterneuzen.nl 
Meer kerkelijke informatie op www.pgterneuzen.nl 

Via KerkTV en KerkRadio zijn onze kerkdiensten zijn ook mee te beleven. Zie www.pgterneuzen.nl/kerktv_en_kerkradio 
 

  

   NIEUWSBRIEF  zondag 29 september 2024 
 

   Kleur Groen 
Voorganger Ds. Gert van Herk  Organist                  Ko de Braal 
Ouderling van dienst Albert Platteeuw  Koster Henk van der Vaart 
Diakenen Ann Stuij, Jolanda Jasperse-Vos  Lector Tamara Platteeuw 
Technici van dienst   Chris Ollebek, Ronald Hermans Schriftlezing       Johannes 4: 1-18 en 10-30 

Collectes 1. Diaconie              2. Kerk                   3. PKN Missionair Werk 
Bijzonderheden Koffiedrinken na de dienst 
  
Vandaag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar:  
Mw. N.  Murre-Verpoorte. ………….. Post is ook welkom. 
 

Inzameling Voedselbank 
We zamelen nog koffie (pakken, pads) en thee in t/m zondag 27 oktober. 
Bedankt alvast voor uw steun. Voor meer info kunt u terecht bij de diaconie! Groet Rianne Dreves 
 
Oliebollenactie 5 oktober 
In het kader van de Spaar mee Actie gaan op 5 oktober gaan onze oliebollenbakkers weer aan de slag. 
Het eerste idee was om dit in de kermisweek te doen, maar dat kon om organisatorische redenen niet 
doorgaan. U kunt bestellen via e-mail oliebollen.pgt@gmail.com of via het gele bestelformulier op de 
tafel in de hal. Bestellen kan tot 4 oktober 12 uur. Afhalen 5 oktober tussen 10 en 12 uur via de zij-
ingang van de kerk. Meer informatie op de website www.pgterneuzen.nl. De oliebollen kosten € 1,- per 
stuk. U krijgt er 11 voor € 10,- 
 
Karl Barthkring, 1e keer,  woensdag 2 oktober, 10.00 uur 
De Karl Barthkring zal weer gehouden worden op de gewoonlijke tijd: de eerste woensdag van de 
maand, ’s morgens van 10.00 tot ongeveer 11.45 uur.  
Dit jaar bestuderen we echter geen tekst of onderwerp uit de theologie van Karl Barth, maar van – in 
zekere zin – een leerling en medestander van hem: Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Hoewel 
Bonhoeffer in veel opzichten totaal anders dacht dan Barth, worden deze twee theologen vaak in één 
adem genoemd.  
In 2025 zal het 80 jaar geleden zijn dat Bonhoeffer werd vermoord door het naziregime, dat Barth zo 
heeft verfoeid. In de gevangenis heeft Bonhoeffer, in afwachting van zijn proces een tekst geschreven 
die hij naderhand mislukt vond. Deze tekst is dan ook vrijwel geheel onbekend gebleven, in tegenstelling 
tot zijn andere teksten uit zijn gevangenistijd. Maar is deze tekst wel zo mislukt als Bonhoeffer dacht? 
Brengt deze tekst Bonhoeffer niet juist heel dichtbij: zijn persoon, zijn ideeën, zijn geloof? We lezen 
fragmenten van dit geschrift — voor een vertaling wordt gezorgd — en gaan er over met elkaar in 
gesprek. De eerste keer hopen wij samen te komen op woensdag 2 oktober. Bij voldoende aanmelding 
kan de kring ook ’s avond gegeven worden.  Wanneer u een voorkeur heeft voor ’s avonds, geef dit dan 
aan, door een mailtje te sturen naar : wpeene@delta.nl 
 

mailto:wpeene@delta.nl


 
 
 
 
Doopdienst 6 oktober  
Zondag 6 oktober hopen Tom en Marlot Heeringa- Jansen hun zoontje Joes te laten dopen. We wensen 
ze Gods zegen en een mooie dienst toe. 
 
Leerhuis psychoanalyticus Erich Fromm, 1e keer, donderdag 10 oktober, inloop14.45 uur 
Het leerhuis hoopt weer van start te gaan: iedere tweede donderdag van de maand, ’s middags om  
15. 00 uur tot ongeveer 16.45 uur.  
Dit jaar willen wij ons verdiepen in het gedachtegoed van de psychoanalyticus Erich Fromm. Hij was 
afkomstig uit een orthodox Joods milieu. Hij nam hier echter  afstand van, maar religie en de Tenach 
bleven een belangrijke rol spelen in zijn denken. Zijn boeken worden nog steeds uitgegeven en 
bestudeerd.  
In haast al zijn geschriften komen wij het geloof en de bronnen van het geloof tegen. Hoe kijkt hij 
daarnaar? Wat vinden wij daarvan? Helpt het ons verder?  
De eerste samenkomst is donderdagmiddag 10 oktober, inloop vanaf 14.45 uur. Na een korte inleiding 
op het werk van Fromm gaan we een passage uit zijn werk lezen waarna we het gesprek hierover 
voeren. Dat is het leerhuis: we ventileren onze gedachten over een tekst. Ieder krijgt ruimte en 
gelegenheid om dat te doen. Dat gesprek levert mooie inzichten op. Een ieder is vrij om te spreken, 
maar ook om te luisteren. Gezelligheid, humor en ontmoeting speelt ook een belangrijke rol. Voelt u vrij 
een keer te komen kijken! Wilt u informatie? Neem gerust contact op: wpeene@delta.nl  
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